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Mededelingen 

Bij de kerkdienst 
Tijdje terug kreeg ik van iemand een tekst opgestuurd, van de hand van Sören 
Kierkegaard, een bekend theoloog uit de 19e eeuw. Die tekst luidde zo:  
 
ANTWOORD  
Toen mijn gebed 
aandachtiger werd  
en meer innerlijk, 
had ik steeds minder te zeggen, 
minder te vragen. 
 
Op het laatst werd ik heel stil. 
 
Ik werd, -  
en dat is nog verder  
verwijderd van het spreken, - 
een hoorder. 
 
Ik méénde: bidden is spreken. 
Ik léérde: bidden is niet alleen zwijgen. 
Het is veel meer: het is horen. 
 
Zo is het:  
Bidden is niet: zichzelf horen praten. 
Het is: stil worden,  
Nog stiller worden 
en God vernemen.  
 
Mede daardoor geïnspireerd zullen we zondag samen stil staan bij ‘bidden’. 
Komt door dat ‘gedicht’ maar komt óók omdat ik meer en meer besef dat het 
goed is om bewust stil te staan bij ‘wat doen we als we bidden’? We lezen 
daarbij uit Mattheüs 6:5-14 én uit Jesaja 10:10-20 en we luisteren naar een lied 
over ‘de Zegen die God geeft’ (en hoe) en staan stil bij enkele verhalen en 
teksten. Niet om te horen te krijgen: ‘hoe moet je al dan niet bidden’? Dat kan 
niemand jou vertellen! (Laat je daarbij niet voor de gek houden) 
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Wel om – jij en ik!- stil te staan samen bij ‘hoe bid ík? Bid ik sowieso (nog), en 
zo niet waarom niet? En kan bidden ook zó, zoals (bijvoorbeeld) in dat gedicht? 
Dat je dichter bij God komt – door bidden/ gebed? ’T Is immers niet voor niks dat 
de leerlingen Jezus vragen (Lucas 11: 1C ‘Heer, leer ons bidden, zoals ook 
Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft.’) Hopelijk tot zondag!  
Ds. John Boogaard 
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging 
naar Gerry van Ewijk. 
 
Omzien naar elkaar 
Ineke van der Gaag heeft na een onverwacht ingrijpende operatie, nog een kort 
revalidatie traject gedaan in de Engelenburg. Inmiddels is bekend dat zij 
komende zaterdag naar huis mag. We zijn met Ineke blij en dankbaar dat het nu 
goed gaat met haar. 
Ook Henk Roseboom  is na een ziekenhuisopname weer thuis gekomen. Hij 
moet daar nog verder herstellen. 
Ds. Coby de Haan  
 
Dhr. Jansen heeft een ernstige buikoperatie moeten ondergaan. Hij is op dit 
moment herstellende in het St. Antonius ziekenhuis. We wensen hem en zijn 
gezin veel sterkte. 
Helaas is Theo Scheffer opnieuw aangedaan door de leveraandoening, die al 
twee keer eerder opspeelde. Tot nu toe hebben de medici niet kunnen vinden 
wat de oorzaak is, maar het vraagt veel van Theo. Ook dit keer. Onze 
gedachten en gebeden gaan uit naar Theo en Ria.   
Ds. Loeki van der Laan 
 
Mevr. Bep Kaspers-van Schoonhoven heeft een hartinfarct gehad. 
Inmiddels is zij ontslagen uit het ziekenhuis waar ze is gedotterd. Het instellen 
van de medicatie vraagt veel energie. Ook komt er nog een revalidatie traject.   
Aletta van de Lagemaat 
 
Kring rond geloofsopvoeding 

Heb je kinderen en/of tieners thuis en vind je zoiets als ‘geloofsopvoeding’ best 

uitdagend? Ga dan met anderen onderweg op zoek naar inspiratie en 

ondersteuning. Want jouw ervaring is waardevol voor de ander. Een team van 

enkele ouders uit onze gemeente zal de gesprekken begeleiden. Op de 

startavond maken we kennis met elkaar en inventariseren we de onderwerpen 

die de groep belangrijk vindt. Na de startavond kun je bepalen of je definitief 

meedoet. We starten op woensdag 1 oktober a.s. Je bent welkom in de 

Petrakerk vanaf 19:45 uur. Om 20:00 uur starten we en gaan door tot uiterlijk 

21.30 uur. Vervolgavonden: 29 oktober, 19 november, 10 december, 7 januari 

en 28 januari. We hopen dat ouders uit beide wijkgemeenten zich aangesproken 
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voelen om mee te doen. Doe je mee? De koffie/thee en taart staat klaar! 

Opgeven/info: Loeki van der Laan, 06-36086289, ds.lvanderlaan@pkn 

veenendaal.nl  

Collecte Missionair werk Protestantse Kerk 
Kerk zoekt jonge zinzoekers op  
In Nederland wonen duizenden jongeren die niet naar 
een kerk gaan, maar wel op zoek zijn naar zingeving, en 
misschien wel naar God. De Protestantse Kerk zoekt 
hen op door festivals, retraites en andere events te 
organiseren. Ook kunnen zij zich abonneren op een 
nieuwsbrief, naar podcasts luisteren of voor inspiratie op 
sociale media terecht. Door te investeren in deze vorm 
van missionair werk, werkt de Protestantse Kerk 
toekomstgericht: ze beweegt mee met de tijd, zonder de 
kern van het geloof te verliezen. Dit is een 
vernieuwende, hoopvolle manier om jonge mensen in 

aanraking te brengen met het evangelie. Daarom is dit een betekenisvol en 
actueel collectedoel dat we van harte aanbevelen – om ook buiten de muren 
van de kerk zichtbaar te zijn als plek van geloof, hoop en liefde.  
Geef tijdens de collecte of maak je bijdrage over op NL14 RABO 0395 1389 06 
t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Veenendaal o.v.v. Collecte Missionair werk 
september. 
Bedankt voor je gift. 
 
Wintertijd 
Vanaf zondag 5 oktober beginnen de kerkdiensten in de 
Petrakerk weer om 10 uur. 
 
 
Voedselestafette 2025 

De voedselbank Veenendaal verzorgt wekelijks 
pakketten voedsel voor gezinnen die onder het 
absolute minimum leven. Echter het is voor hen 
nauwelijks mogelijk goede pakketten samen te 
stellen omdat ze bijna geen goede artikelen 
meer in het magazijn hebben staan. Momenteel 
is er bijvoorbeeld een groot tekort aan houdbare 
producten. Als Wijkgemeente ZuidWest willen 

we ook dit jaar daarom in oktober een bijdrage leveren door de hele maand 
producten in te zamelen. U kunt vanaf zondag 28 september een 
boodschappentas, incl. lijstje ophalen in de hal van de kerk. 
Op zondag 5, 12, 19 en 26 oktober is in de hal van de kerk de mogelijkheid de 
producten in te leveren. Lukt het niet op deze zondagmorgen, dan kan het in de 
maand oktober ook tijdens de Open kerk op donderdagavond 2, 9, 16 en 23 
oktober van 19.00 – 20.00 uur. U kunt de Voedselbank ook steunen door een 



4 

 

gift over te maken. Dit kan via rekeningnummer NL 14 RABO 039.51.38.906 
t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Veenendaal met als omschrijving: Voedselestafette. 
De diaconie beveelt deze actie van harte bij u aan. Doet u/jij ook mee?!? 
 
Vooraankondiging 
Op 6 november verzorgt Júlia Herku voor ons een interactieve avond over hoe 
je jeugd en opvoeding godsbeelden vormt. Deze avond wil je niet missen, dus 
zet hem vast in je agenda!  
Júlia Herku is van november 2024 tot november 2025 de Jonge Theoloog des 
Vaderlands. Tijdens haar studie specialiseert ze zich in de relatie tussen 
gezinsstructuren en de invloed daarvan op het Godsbeeld van mensen. Als 
onderdeel van een pleeggezin heeft ze van dichtbij ervaren hoe bepalend je 
jeugd is voor je relatie met God. 
Op deze avond bent u van harte uitgenodigd om te onderzoeken welk 
Godsbeeld u hebt meegekregen en wat we willen doorgeven aan de kinderen 
en jongeren om ons heen. Júlia zal kort de uitkomsten van haar onderzoek 
delen en ons inspireren tot verdere reflectie. 
Deze interactieve avond is bijzonder geschikt voor ouders, grootouders en 
iedereen die een positieve bijdrage wil leveren aan de relatie die kinderen en 
jongeren ontwikkelen met God. 
Aanmelden is niet nodig.  
 
Kijkcijfers zondag 21 september 
Direct: 118 Opname: 55 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Deze mededelingen, de orde van dienst en de agenda zijn ook 
te vinden op de website van de wijkgemeente ZuidWest 

www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl. 

Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de 

Digitale nieuwsbrief. 

De dienst later nog eens beluisteren, en bekijken, kan ook op 
www.kerkdienstgemist.nl.  

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen tot uiterlijk 
woensdag a.s. worden verstuurd naar 

zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl. 
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